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Trong những năm học vừa qua, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tạo được 

những bước đi đột phá trong công tác đào tạo và công tác học sinh sinh viên. Tuy nhiên, đối 

với nhiều sinh viên những câu hỏi như: Tại sao phải đổi mới phương pháp học tập? Sinh 

viên dựa vào đâu để đổi mới? Đổi mới như thế nào? Đổi mới phương pháp học tập có phải 

là xóa đi hoàn toàn những cái gì các em đã có và thay vào đó là những phương pháp hoàn 

toàn mới lạ không? dường như vẫn chưa được trả lời một cách thỏa đáng.  

Với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ, khối lượng kiến 

thức của nhân loại ngày nay đang tăng hàng ngày theo hàm số mũ. Đi cùng với nó là nền 

kinh tế TRI THỨC, đó là nền kinh tế mà tri thức của con người chiếm phần lớn giá trị của 

sản phẩm chứ không phải chủ yếu dựa trên sức cơ bắp của con người và máy móc như 

trong nền văn minh nông nghiệp và công nghiệp. Trong công nghiệp, nếu như trước đây giá 

trị sản phẩm chủ yếu dựa trên vật liệu, chế tạo và lắp ráp, thì ngày nay nó lại chủ yếu dựa 

trên thiết kế và marketing. Ở nước ta, trong những năm 70 của thế kỷ trước, sau khi tốt 

nghiệp đại học, người kỹ sư có thể sử dụng kiến thức học được trong trường để công tác 

suốt cuộc đời. Còn ngày nay, nếu dừng lại, chúng ta sẽ bị tụt hậu nhanh chóng. Vì thế, học 

tập trong trường Đại học trước kia chỉ đơn thuần là tích lũy kiến thức thì ngày nay ngoài tích 

lũy kiến thức sinh viên phải biết tự phát triển kiến thức đã tích lũy được một cách sáng tạo 

trong thực tiễn sản xuất. Hơn nữa, vì khối lượng kiến thức học trong trường đại học trước 

kia còn ít nên sinh viên có thể dựa hoàn toàn vào kiến thức của thầy truyền đạt trên lớp là 

đủ, lặp lại những điều thầy nói, những điều thầy cho ghi và sáng tạo đôi chút là có thể được 

điểm cao và đáp ứng được nhu cầu ít biến động của xã hội. Ngày nay, khối lượng kiến thức 

trong trường Đại học tăng lên gấp bội vì nó vừa phải đảm bảo kiến thức cơ bản, tính kế 

thừa, vừa phải liên tục cập nhật biết bao cái mới. Nếu như, sinh viên vẫn chỉ dựa vào thầy 

theo kiểu ngày xưa thì làm sao thầy có đủ thời gian để giảng hết kiến thức của học phần trên 

lớp, làm sao thầy có thời gian để đọc cho các em ghi hết nội dung học phần, làm sao thầy có 

thể giải thích cho từng em một, đến từng đáp số như trước đây. Vậy thì, sinh viên ngày nay 



có cần phải dựa vào thầy nữa hay không? và câu “Không có thầy đố mày làm nên” còn đúng 

không? Tất nhiên, câu ngạn ngữ trên vẫn đúng và sinh viên không những vẫn phải dựa vào 

thầy mà còn phải biết dựa một cách thông minh hơn vì kho tàng kiến thức thì lớn mà thời 

gian thầy dành riêng cho từng sinh viên thì có hạn.  

Điều mà sinh viên cần học ở người thầy ngày nay không phải là toàn bộ nội dung 

kiến thức của học phần như xưa mà là những vấn đề cơ bản nhất của học phần và cách tiếp 

cận kiến thức của học phần. Các cụ xưa có câu: “Thầy nào trò ấy” vì thế để đáp ứng được 

yêu cầu mới của sinh viên, trước hết, chúng ta mỗi thầy cô giáo phải phấn đấu rèn luyện để 

thực sự là tấm gương về đạo đức, sáng tạo và tự học cho sinh viên noi theo. Để sinh viên có 

thể phát triển những kiến thức cốt lõi trên lớp, chúng ta phải có tài liệu để sinh viên tự học, 

mà tài liệu cho sinh viên tự học không thể là tài liệu viết cho thầy, chỉ thầy đọc mới có thể 

hiểu được như nhiều sách giáo khoa và giáo trình đang có hiện nay. Một cuộc cách mạng về 

đổi mới phương pháp dạy và học không thể dựa hoàn toàn trên tiền đề của phương pháp 

cũ, đó là những tài liệu học tập viết theo phương pháp dạy và học cũ. Chúng ta phải tạo 

được bước đột phá đầu tiên về tài liệu học tập để sinh viên có thể tự học được, đó là bài 

giảng. Bài giảng không chỉ đáp ứng được yêu cầu trước mắt là giúp sinh viên nắm được linh 

hồn của học phần mà còn tạo nên một tiềm năng lớn về giáo trình và sách giáo khoa của tất 

cả các học phần trong tương lai. Chỉ sau một số năm học rà soát, điều chỉnh, bổ sung, 

những bài giảng của tất cả các học phần sẽ trở thành giáo trình, sách giáo khoa viết theo 

phương pháp dạy và học tích cực, tạo nền tảng cho việc đổi mới toàn diện phương pháp 

dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Có đi thì sẽ đến, có làm 

thì sẽ có kết quả.   

Khi đã có chỗ dựa là tấm gương tự học và sáng tạo của các thầy cô giáo và bài 

giảng, các em phải chủ động trong học tập mà điều đầu tiên là việc lựa chọn các học phần 

đăng ký học trong mỗi học kỳ. Các cụ xưa thường nói: “Liệu cơm gắp mắm”, người Trung 

Quốc có câu: “Nếu không biết mình là ai, thì không bao giờ có thể trở thành chính mình”. 

Hãy hết sức thận trọng trong việc quyết định đăng ký học phần vì 150 tín chỉ không có nghĩa 

là chương trình đã nhẹ hơn 30 tín chỉ so với chương trình 180 tín chỉ. Các em phải hiểu rằng 

30 tín chỉ này được chuyển từ học trên lớp sang cho các em tự học ở nhà. Hãy nghiên cứu 

kỹ Quy chế, hỏi ý kiến các thầy cô giáo, các bạn để quyết định cho đúng. Việc tiếp theo, hãy 

học tập các em học sinh Tiểu học, đừng bao giờ đến trường với một, hai quyển vở cuộn tròn 

trong tay. Hãy mang theo bài giảng và những tài liệu liên quan đến học phần và mở ra để 

học bất cứ lúc nào có thể. Sinh viên nước ngoài khi học mỗi học phần họ cần tham khảo ít 

nhất 6-10 cuốn sách giáo khoa, nếu đến trường kiểu như nhiều em hiện nay thì chắc trường 

đại học phải đóng cửa vì không còn sinh viên. Bước tiếp theo, hãy học cách đọc và viết, điều 

tưởng chừng đơn giản này không dễ chút nào. Các em hãy tự hỏi: Những điều em viết ra 



người khác đọc có hiểu được ý các em muốn diễn đạt không? và khi đọc tài liệu các em có 

hiểu được ý tác giả muốn nói là gì không? Học cách đọc và viết có lẽ là việc làm phải hết 

sức kiên trì, một việc mà làm cả đời cũng khó đạt tới hoàn hảo. Các cụ xưa có câu: “Buông 

tay cân, lần tay chổi” và “Một người hay lo bằng kho người hay làm”. Đó cũng là điều các em 

cần phải suy nghĩ và học tập. Đừng để thời gian chết, đừng sử dụng thời gian một cách tùy 

tiện, hãy sắp xếp việc học tập, nghỉ ngơi, giải trí một cách thật khoa học vì thời gian hiếm và 

quý lắm. 

            “Khi đứng trên vai người khổng lồ, tầm nhìn của ta sẽ xa hơn” là câu thành ngữ của 

người phương Tây. Đúng vậy hãy kế thừa một cách sáng tạo phương pháp học tập cũ trong 

ghi bài và trao đổi bài với bạn. Ghi bài trên lớp không phải là chép lại một cách thụ động tất 

cả những điều thầy cô đọc hoặc chiếu trên bảng mà phải ghi có chọn lọc, có suy nghĩ, ghi 

những ý chính, những ý cốt lõi của vấn đề, đồng thời phải biết cách viết tắt khi ghi. Những 

điều ghi được nên dùng để định hướng, để tìm đúng chỗ trong sách và tài liệu tham khảo khi 

đọc, để hiểu được vấn đề mà học phần đặt ra chứ không phải ghi để làm tài liệu học ôn sau 

này. Trao đổi bài, là một vấn đề rất quan trọng mà sinh viên cần kế thừa từ các thế hệ đi 

trước, trao đổi bài làm người chưa biết trở nên biết, người biết trở thành giỏi. Hãy trao đổi 

những vấn đề cảm thấy vướng mắc với bạn của mình bất cứ khi nào có thể, càng sớm càng 

tốt. Trao đổi, tranh luận trong học tập sẽ giảm đáng kể thời gian tự học của các em, nhưng 

điều quan trọng hơn là sau đó các em sẽ cảm thấy gần gũi bạn hơn, tự tin, hiểu và yêu môn 

học hơn.  

            Điều cuối cùng tưởng chừng ít có liên quan tới đổi mới phương pháp học tập đó là: 

mỗi sinh viên phải nhận thức được rằng mình là một bộ phận không thể tách rời của trường 

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Khi đã biết vì mọi người thì mọi người cũng sẽ vì mình, khi 

con người đã gắn bó với Nhà trường, đã cảm thấy mình là một bộ phận không thể tách rời 

của Nhà trường thì họ sẽ dám làm, dám hy sinh lợi ích riêng khi biết việc mình làm có lợi cho 

tập thể và sẽ cân nhắc trước khi làm một việc ảnh hưởng đến thương hiệu của Nhà trường. 

Thêm một sinh viên giỏi chắc chắn khác hẳn với việc thêm một sinh viên sẽ phải trở về địa 

phương. Giữ cho mình tốt chưa đủ, mỗi sinh viên phải dám dũng cảm đấu tranh với cái xấu, 

hưởng ứng cái tốt, để cái tốt trong sinh viên ngày càng nảy nở và cái xấu thì mất dần đi đó là 

thái độ của người cách mạng mà Bác Hồ hằng mong muốn. Chính tư tưởng cách mạng, 

chính trái tim nhân văn trong mỗi sinh viên khi được thức tỉnh sẽ là động lực mạnh mẽ nhất 

để các em có thể đổi mới phương pháp học tập một cách toàn diện và có hiệu quả. 

            Tóm lại, đổi mới phương pháp học tập là rất quan trọng và cấp thiết đối với sinh viên 

ngày nay. Tuy nhiên, quá trình đổi mới này không thể tách rời vai trò tấm gương của người 

thầy; không thể thiếu được tài liệu học tập viết theo phương pháp tích cực; không thể thiếu 



được những đổi mới trong nhận thức, tư tưởng cũng như phương pháp học tập của chính 

sinh viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường, cuộc cách mạng về đổi mới phương 

pháp dạy và học tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nhất định sẽ đi tới thắng lợi. Nó sẽ 

góp phần đưa Nhà trường tới ngang tầm thời đại và đóng góp đáng kể vào sự nghiệp đổi 

mới giáo dục và đào tạo của đất nước.        

 


